
 

 

Geslaagd! 
Het was super mooi weer, een beetje veel wind maar een lekker zonnetje als 
beloning.  Zaterdag 19 februari hebben we ruim 1100 meter vossenraster uitgelopen. 

Hieronder een kleine impressie, met foto’s van Peter Davids en Martin van der Pavert 
met onze hartelijke dank! 

Eerst de paaltjes en de draden uitlopen. 

 

 



 

Dan de paaltjes in het water zetten: 

 



En dan is er koffie met koek! 

 

Daarna nog even een paar honderd meter draad uitgelopen en waren we om 12.00 
uur klaar. 

 


